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Thema:

De kerk bakt, maor wat bakken we
er eigenlijk var
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Voorganger ds. Tineke Veldhuizen
Organist Gertje van Elsacker

Met medewerking van jongerenband SOS
(Soldiers of Salt) van Youth for Christ
ZuidwestHoek



Welkom
We zingen lied 972: 1 en 5

1.

Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspelt
dat hel en dood zijn neergeveld

Gij doet ons reizen door de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,

in hoop en liefde onderling.

Inleidende woorden, bemoediging en
groet

We zingen lied 390

1.

Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,

het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.



Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.

Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

Gij deelt het me ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,

een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

Gebed

We zingen lied 981

1.

Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen,
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood



5. Daarom moet alles U aanbidden
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht

Gebed voor de opening van het Woord
Lezing Genesis. 40: 1-23

Psalm 105: 6 en 7

6. Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen.
Toen Hij de deur sloot van de regen,
met hongersnood het land bezocht,
was Jozef reeds als slaaf verkocht
en in gevangenschap geraakt,
maar door Gods woorden vrijgemaakt.

7. Egyptes koning, die bespeurde
dat al wat Jozef zei gebeurde,
bevrijdde hem, gaf heel zijn land
en heel zijn huis hem in de hand.
Rijksgroten zelfs vereerden hem,
en oudsten hoorden naar zijn stem.

Meditatief moment
Muzikaal intermezzo

Lezing Exodus. 1:8-14



Lied 823 : 5

5. 0 God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

Meditatief moment
Muzikaal intermezzo
Lezing Mattheus 13: 33

Lied 747:1 en 7

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

7. Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.



Meditatief moment

Muzikaal intermezzo
Gedicht

Lied 653 :1,2 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader



Gaven geven:
1¢ Bloemenfonds

2¢ Pastoraat en eredienst
3¢ Onderhoud kerkgebouw

Slotlied 913

1.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,

ook wanneer het 0og niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zZie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.



4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Zending en zegen

Na de dienst bent u uitgenodigd voor
koffie of thee en wat lekkers van de
kerkelijke bakkers.

Vervolgens gaan we zelf aan de slag met
bakkunsten in twee pizza ovens en een
vuurkorf.




